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Kerkdiensten op 14 april 2024 – 2e zondag van Pasen 

 

Ontmoetingskerk 

10:00 uur 

Doopdienst 

Oude Kerk 

10:00 uur 

Oude Kerk 

19:00 uur 

Voorganger Ds. M. Hazeleger 
Ds. M. Lock 

Giessenburg 
Geen dienst 

Ambtsdrager Willem Nowee   

Organist Maarten den Heijer Niels de Klerk  

Pianist Lisan Broekman   

Lector Maja Burger   

Kinderkring Groep 1 - 8   

Inzameling 1e KIA Rwanda/2e Kerk   

 

Kerkdiensten op 21 april 2024 -3e zondag van Pasen 

 Ontmoetingskerk 

10:00 uur 

Oude Kerk 

10:00 uur 19:00 uur 

Voorganger Ds. M. Hazeleger Ds. N. Reijnders 

Bachcantate 

BWV12    

Ds.D.van Duyvenbode 

Hoek van Holland mmv 

Jongerenkoor Voice of 

Joy uit Rijnsburg 

Ambtsdrager Dieuwke 

Vreugdenhil 

 Ans Prins 

Organist Henk Vahrmeijer Niels de Klerk Niels de Klerk 

Lector Jos Kemmers   

Kinderkring Groep 1 - 8   

Inzameling 1e Westlandweek 

HydePark/2e Kerk 

 Vrienden van het 

Westerhonk 

Parallel Basics/Schakeltje/

Search 
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Wij leven mee 

We zijn verdrietig met hen die treuren en blij met hen die iets moois te 

vieren hebben. Niet iedereen wil genoemd worden, maar we denken ook 

aan hen in onderlinge verbondenheid. 

 

Na deze dienst is er een lunch met doopouders, van de afgelopen 4 jaar, 

en hun kinderen. Onderwerp van gesprek is kinderbijbels.  

 

Collecte doel Kerk in Actie, KIA, Rwanda - Kerk als plek van hoop, 

hulp en verzoening, 

Zeventig procent van de jonge Rwandese bevolking heeft de genocide niet 

meegemaakt. Hun probleem is gebrek aan werkgelegenheid. Ook voor 

hen wil de kerk er zijn. Ze biedt jongeren praktische trainingen aan die 

hun kansen op werk vergroten. Want deze jonge generatie is de hoopvolle 

toekomst van Rwanda. Meer lezen: www.kerkinactie.nl/kerkrwanda 

U kunt Rwanda steunen door een gift op het rekeningnummer van de 

diaconie: NL37 RABO 0135 3578 45, onder vermelding van: Rwanda. 

De 2e collecte is voor Kerk: NL72RABO00343678780 t.n.v. de Kerk, 

of via de QR-Code: 

 

 

 

 

 

 

Welkom bij Onder Koffietijd 

Woensdag 17 april komen we weer bij elkaar in e Chillroom. Onder 

Koffietijd is een gezellige gespreksgroep waarin we, onder het genot van 

koffie/thee met wat lekkers erbij, met elkaar in gesprek zijn over een 

christelijk thema, gerelateerd aan ons leven van alledag. Schuif gerust 

aan! Inloop vanaf 10u; start om 10.15uur en afsluiting tegen 12 uur. 

 

Youcat 

Komende week is er op vrijdag 19 april tussen 17.30 en 19.00 uur weer 

Youcat voor jongeren tussen de 16-18 jaar. En er is daarna in Pax een 

praatcafé. 
 

Praatcafe: “Professor, bestaat God?” 

Op vrijdag 19 april is sterrenkundige Peter Barthel vanaf 20.00 uur onze 

gast in PAX (naast de Naald). Als lid van de Protestantse kerk voelt Peter 

het als zijn plicht zijn wetenschappelijke kennis door te geven aan 

anderen. Naar aanleiding van de vraag van een 7-jarig jongetje schreef 

hij het boek “Professor, bestaat God?” Hierin zet hij uiteen hoe hij als 

wetenschapper – dagelijks bezig met het heelal – aankijkt tegen God, 

religie en de rol van de kerk in onze moderne samenleving.  

http://www.kerkinactie.nl/kerkrwanda


 

Wereldwinkel 

A.s. zondag staat de stand van de Wereldwinkel weer in de hal van de 

kerk. Loop er na de dienst even langs en zoek iets moois uit voor u zelf of 

om cadeau te geven aan een dierbare. 
 

Bijzondere dienst 21 april: “Mag ik dan bij jou?” 

De Commissie Bijzondere Diensten organiseert op zondagavond 21 april 

weer een dienst in de Oude Kerk. Om 19.00 uur bent u van harte welkom. 

Het koor dat tijdens deze dienst zal optreden is het Rijnsburgs interkerke-

lijke koor ’Voice of Joy’, o.l.v. Caroline Guijt met pianobegeleiding van Jo-

han Kromhout. De voorganger tijdens deze dienst is ds. Dirk van Duijven-

bode uit Hoek van Holland. “Mag ik dan bij jou” is een bekende regel uit 

het lied van Claudia de Breij. Wij hebben allemaal iemand nodig waar je 

even bij mag schuilen, woorden horen van hoop, troost maar ook een mo-

ment van stilte mag ervaren en tot rust bij mag komen.  

Namens de Commissie Bijzondere Diensten wensen Heleen v.d. Lans en 

Jeanette Doelman u een mooie dienst toe.  

 

Agenda 

Zo 14 apr 10:00 uur Ontmoetingskerk Stand Wereldwinkel 

Wo 17 apr 10:00 uur Onmoetingskerk  Onder koffietijd 

Vr 19 apr 20:00 uur PAX    Praatcafe 

 

 

 

 

 
Wij zijn een Groene kerk. Bij het maken van de afdrukken van Bijeen wordt 
gebruik gemaakt van Paperwise papier. Dit papier is gemaakt van landbouwafval. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Doopdienst 14 april 2024 in de Ontmoetingskerk 

 

Stil gebed, bemoediging & groet 

V: Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de HEER 
A:  Die hemel en aarde gemaakt heeft 
V: Die trouw houdt tot in eeuwigheid 

A: En niet loslaat het werk van zijn handen 
 Amen 
 

Zingen Psalm van de zondag 65: 1 (nieuwe psalmberijming) 
 

Gebed om ontferming 
 

Glorialied Lied 65: 2 (nieuwe psalmberijming) 
 

Inleiding bij de doop 
 

Lied 139b  
 

Presentatie dopelingen 
 

We zingen de geloofsbelijdenis met lied ELB 289  
 

Doopgebed  
 

Doop  
 

Welkom door de gemeente  

V: Gemeente, draag Siem en Joas in uw gebeden en ga met hen de weg van 

het koninkrijk van God. 
A: Welkom, geliefde kinderen, welkom in de kerk van Christus, wereldwijd en 

in ons midden. 
 

De kinderen gaan naar de kinderkring.  
 

Schriftlezing Johannes 10: 11-16  
 

Lied 653: 6 
 

Uitleg en verkondiging  
 

Zingen: uit Hemelhoog 386 
 

Mededelingen en inzameling van de gaven 
 

Voorbeden, stil gebed, Onze Vader (gezongen, opw. 436) 
 

Slotlied Opwekking 710 
 
Zegen  
 


