Bijeen ¢

20e jaargang nr. 14

Protestantse Gemeente
Naaldwijk

Kerkdiensten op 7 april 2024 - 1¢ zondag van Pasen

Ontmoetingskerk Oude Kerk Oude Kerk
10:00 uur 10:00 uur 19:00 uur
Net ff anders Vesper Plus
VVoorganger Ds. M. Mol, Ds. N. Smit, Ds. N. Reijnders
Voorschoten Oegstgeest
Ambtsdrager Jan Kuijvenhoven
Muziek Band LYF Niels de Klerk Niels de Klerk
Lector commissie
Kinderkring Groep 1-8
Inzameling 1¢ Avavieren, 2¢ jeugd
Weekagenda
Maandag 8 april 09:30 Ontmoetingskerk Meditatie
Dinsdag 9 april 10:00 Ontmoetingskerk Gespreksgroep Bijtijds
Dinsdag 9 april 19:30 Dorpskerk, Maasdijk Avond over dementie
Vrijdag 12 april 20:00 De Kiem, 's-Gravenz. Geloof en een hoop ....
Zaterdag 13 april 18:00 Ontmoetingskerk Wie schuift er bij ons aan

Kerkdiensten op 14 april 2024 - 2° zondag van Pasen

Ontmoetingskerk Oude Kerk Oude Kerk
10:00 uur Doopdienst | 10:00 uur 19:00 uur

Voorganger Ds. M. Hazeleger Ds. M. Lock, Geen dienst

Giessenburg

Ambtsdrager Willem Nowee

Organist Maarten den Heijer Niels de Klerk

Lector Maja Burger

Kinderkring Groep 1-8

Inzameling 1¢ Kerk in Actie, 2¢ kerk

Berichten van max. 75 woorden donderdag voér 21 uur per e-mail naar bijeen@pkn-naaldwijk.nl.
Bijeen op donderdag per e-mail ontvangen? Wordt abonnee via www.pkn-naaldwijk.nl menu Contact



mailto:bijeen@pkn-naaldwijk.nl
http://www.pkn-naaldwijk.nl/

Aanwezigheid/Afwezigheid

Ditte Mostert is komende week op maandag en dinsdag in Naaldwijk en omgeving.
Ds. Sietske van der Hoek is komende week met vakantie én nog ziek. Dus in ieder
geval komende week niet bereikbaar.

Collectedoel Diaconaat dichtbij, Stichting Avavieren
Vakantie vieren met een handicap of een dagje uit is met een beperking voor
iedereen mogelijk. Kinderen en volwassenen met een beperking hebben de
ruimte + voorzieningen om te genieten van een fijne dag uit of een heerlijke
strandvakantie aan de kust van ‘s-Gravenzande. Veel mooie .
hulpmiddelen staan ter beschikking. U kunt Avavieren steunen
door een gift op het rekeningnummer van de diaconie
NL37RABO 0135357845, o.v.v. Avavieren. De 2e collecte is voor ',':{3
de jeugd NL72RAB0O00343678780 t.n.v. Jeugd, of via de QR-code. [u] ;r.hl

Net-ff-anders dienst

Gastspreker in deze dienst is dominee Mariétte Mol, theoloog en tegelijkertijd
kroegbaas in Voorschoten. Beide functies ziet ze als haar roeping. Ze voert vaak
de mooiste gesprekken terwijl ze een pilsje tapt of een dienblad in haar handen
heeft. “Als je zegt dat je theoloog bent, zien mensen je gelijk in een bepaalde rol:
op een kansel, in een gemeente. Ik word er niet gelukkig van om dat dag in dag
uit te doen. God is voor mij vooral aanwezig in het alledaagse leven. Juist nu veel
mensen niet meer geloven, is het belangrijk dat dit soort sociale ontmoetingsplek-
ken er zijn.” Muzikale medewerking in deze dienst van LYF.

Aanschuifdiner
Zaterdag 13 april is er weer een aanschuifdiner. Aanvang 18.00 uur. Er zijn nog
een paar plaatsen vrij. Opgeven via tvgeest@kabelfoon.nl of 06-27561825.

Meditatie

Maandag 8 april is er een meditatiemoment in de Chillroom. Ds. Hazeleger zal
deze keer de meditatie verzorgen. Het wordt een meditatief gebed rond het
verhaal van de Emmatisgangers. Zouden ze hem herkennen in het breken van het
brood? De inloop is vanaf 9.15 uur en we starten om 9.30 uur.

Gespreksgroep Bijtijds

Bijtijds komt op dinsdag 9 april in de Ontmoetingskerk weer bij elkaar om na een
kopje koffie/thee om 10.00 uur in gesprek te gaan over hoofdstuk 11 van het
boekje van dr. Piet Schelling ‘Vreemd en bizar’. Belangstellenden zijn hartelijk
welkom.

Bezoekwerk

Velen van u doen bezoekwerk. Steeds vaker komt het voor dat je mensen bezoekt
die lijden aan een vorm van dementie. Voor iedereen die hier in de kerk of in het
werk of in de familie mee te maken krijgt, is deze avond heel belangrijk. De
schrijfster Annemarie Roding - Schilt vertelt op dinsdag 9 april in de Dorpskerk in
Maasdijk (Korte Kruisweg 12a van 19.30 - 21.30 uur) hoe je hier handig mee
omgaat tijdens je bezoek. Ditte Mostert hoopt erbij te zijn.
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Deze week

Deze week is er weer een vergadering, ter voorbereiding voor Westland Ontmoet,
in de Oude Kerk. Dat gaat om een week in de maand september. Een week waar-
bij onderlinge ontmoeting door allerlei activiteiten wordt gestimuleerd. Dat doen
we met allerlei organisaties en het is mooi als de kerk daar ook met vrijwilligers
een rol in speelt. Zin om mee te doen en te denken over hoe dat leuk en ontspan-
nen en betekenisvol kan zijn? Het gaat om een invulling van 19 september en de
week van 21 t/m 27 september.

En nog maar eens onder de aandacht brengen: de Taakgroep Vieren willen we
weer van start laten gaan, maar voor we dat doen, willen we graag met een
groepje mensen nadenken over wat we eigenlijk willen met onze vieringen. Dat
doen we op zaterdag 1 juni a.s. Er hebben zich al een paar mensen aangemeld,
maar hoe breder de doelgroep, hoe leuker. Meedoen? Mail even naar
hazeleger@pkn-naaldwijk.nl

Geloof en een hoop zonnepanelen

Op vrijdag 12 april vindt vanaf 20.00 uur in ‘De Kiem’ (Kon. Julianaweg 91,
‘s-Gravenzande) de voorstelling ‘Geloof en een hoop zonnepanelen’ plaats.
Verhalenverteller Kees Posthumus en muzikant Henk van Glabbeek brengen tal
van verhalen en liedjes waarin de schepping wordt gevierd, maar ook wordt
onderzocht hoe wij ons kunnen inzetten voor een duurzame toekomst. Deze avond
wordt georganiseerd door de Protestantse kerken van De Lier, Monster,
‘'s-Gravenzande en Naaldwijk. Kaarten a € 6,00 zijn verkrijgbaar via
www.ticketkantoor.nl/shop/KeesPosthumus

Doopviering 14 april 2024

De doop is aangevraagd door Marien en Hester Looije- Hordijk, Goudenregen 18,
voor hun zoon Siem Willem, geboren 19 oktober 2023, en door

Aike en Carola van den Bos-Herbert, Zandheuvelweg 46, voor hun zoon

Joas James, geboren 15 februari 2024.

Brunch voor ‘Dopen, en dan..’

Ook volgende week, van 11.30-13.00 uur is er een brunch voor ouders van
kinderen van 0-4 jaar. Graag véér a.s. woensdag opgeven of je komt en met
hoeveel hazeleger@pkn-naaldwijk.nl Het thema is kinderbijbels. Leuk als je een
bijbel meeneemt die je zelf ook gebruikt!

Praatcafé: “Professor, bestaat God?”

Op vrijdag 19 april is Peter Barthel vanaf 20.00 uur onze gast in PAX (Verdilaan 2b
naast de Naald). Als actief lid van de Protestantse kerk voelt Peter het als zijn
plicht zijn wetenschappelijke kennis door te geven aan anderen. Wetenschap en
geloof kunnen voor hem samengaan. Naar aanleiding van de vraag van een
7-jarig jongetje schreef hij het boek “Professor, bestaat God?” Wees welkom in
Praatcafé (= inhoudelijk gesprek + drankje).

Wij zijn een Groene kerk. Bij het maken van de afdrukken van Bijeen wordt gebruik gemaakt van
Paperwise papier. Dit papier is gemaakt van landbouwafval.
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