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21e jaargang nr.32 

Kerkdiensten op 10 augustus 2025 – 8e zondag na Trinitatis 

 
Ontmoetingskerk 

10:00 uur 

Oude kerk 
10:00 uur 

Gezamelijk 

Oude Kerk 
19:00 uur 

Voorganger Geen dienst Ds. M. Hazeleger Geen dienst 

Ambtsdrager    

Organist  Niels de Klerk  

Lector  Rianne de Zeeuw  

Kinderkring  Groep 1-8  

Inzameling  Diaconie Oude kerk  

 

Weekagenda:                                                                                                     
Wo:13-08, 10:00 uur  zomerkring, lona  in de Oude kerk                  
Wo:13-08, 19:30 uur  zomerkring, zomerzangavond in de Ontmoetingskerk 

      

 

 

                   Kerkdiensten op 17 augustus 2025 – 9e zondag na Trinitatis     
 Ontmoetingskerk 

10:00 uur 
Oude kerk 
10:00 uur 

Gezamenlijk 

Oude kerk 
19:00 uur 

Voorganger Geen dienst Ds. M. Hazeleger Geen dienst 

Ambtsdrager    

Organist  Niels de Klerk  

Lector  Sjoukje van Geest  

Kinderkring   Groep 1-8  

Inzameling  Diaconie Oude kerk  
 
 
 
 



Wij leven mee: 
Mooi nieuws: donderdagmorgen mag Frans Hofland weer naar huis; de eerste  
dagen hebben ze liever geen bezoek want ze moeten weer wennen aan de  
nieuwe situatie. 
 
Hartelijk dank. 
Jan en ik zijn vrolijk verrast door alle blijken van meeleven met ons huwelijk.  
Wat leuk! Kaarten, bloemen, appjes, een tafel vol…. 
Hartelijk bedankt voor deze betrokkenheid! Ds Magda Hazeleger 
 
Afwezig 
Ds. Den Hertog is afwezig. Voor dringende zaken kunt u bellen met de pastorale 
hulplijn of contact zoeken met onze scriba. 
 
Huwelijksjubileum:  
De heer en mevrouw Valstar-de Zeeuw  
waren op dinsdag 5 augustus  50 jaar getrouwd. 
Van harte gefeliciteerd met dit huwelijksjubileum, wij wensen hen nog mooie jaren 
met elkaar en Gods zegen voor de toekomst. 
 
Zomerkring over pelgrimages  
Er zijn allerlei plekken op deze wereld die door mensen bezocht worden die geïnte-
resseerd zijn in spiritualiteit, geloof of bezinning. Je kunt met een pelgrimage  
bijvoorbeeld naar Santiago. Een minder bekende plek is Iona, een eiland bij  
Schotland. Woensdagochtend 13 augustus laat Magda Hazeleger de bezoekers in 
beeld, muziek en verhaal iets ervaren van deze bijzondere plaats.   
Aanvang 10.00 uur in de Oude Kerk. 
 
1 Collecte, doel kerkdiensten met en in de Oude Kerk:       
Er is tijdens de dienst één collecte. De opbrengst daarvan is voor 50% voor de  
diaconie van de Oude Kerk en 50% voor de kerkrentmeesters van de Oude Kerk. 
De diaconie van de Oude Kerk bepaalt zelf waaraan het diaconale deel van de  
opbrengst besteed zal worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wij zijn een Groene kerk. Bij het maken van de afdrukken van Bijeen wordt gebruik gemaakt van 
Paperwise papier. Dit papier is gemaakt van landbouwafval. 

 
Komende woensdag zomerkring: Iona 
De liederen van Iona komen ook aan de orde. 
In de Keltische vroomheid is de aanwezigheid van God 
een belangrijk thema, maar ook die van kwade machten, in je leven of in je  
gedachten.  
En dat die je in Gods kracht de baas kunt worden.  
Lied 932 uit ons liedboek is er een uit Iona. Misschien mooi om 
eens op te zoeken op internet, of gewoon als gedicht bij je te dragen. 
 
Rust nu mijn ziel. Laat ze maar roepen, 
dringen om ruimte die God toebehoort. 
Smart kent haar klacht, vreugde haar zingen, 
chaos vraagt een herscheppend woord. 
 
Rust nu mijn ziel. Zoek niet onrustig 
te vroege vrede, maar geef je aan God. 
Voedsel is het dat niet verzadigt, 
drinken te over, toch kwelt de dorst. 
 
Rust nu mijn ziel. Dit is jouw lichaam, 
jouw lastig lichaam, hoe word je weer heel? 
Soms even raakt hemel de aarde, 
God geve dat je ziet en weet. 
 
Rust nu mijn ziel. Weet je geborgen, 
durf te geloven, hoor: God heeft je lief. 
In pijn en leed deel je in Christus, 
Hij kent de smart, Hij roept: vreest niet. 


