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Kerkdiensten op 4 januari 2026 - Epifanie   

 Ontmoetingskerk               
10.00 uur                 

Oude Kerk  
10.00 uur 

 
19.00 uur   

Voorganger Ds. S. Verhagen, 
Uithoorn 

Ds. J. Mutsaerts,      
Den Haag 

Geen dienst 

Ambtsdrager Dieuwke Vreugdenhil   

Organist Henk Vahrmeijer Niels de Klerk  

Lector Marja vd Hout   

Kinderkring Groep 1-8   

Inzameling 1e Voedselbank 
Westland, 2e jeugd 

  

 
 
Agenda 
5 januari  09.30 uur Ontmoetingskerk Meditatie 
 
 

 
 

 
Kerkdiensten op 11 januari 2026 – 1e zondag na Epifanie 

 Ontmoetingskerk  

10.00 uur 
                    

Oude Kerk  

10.00 uur            

Oude Kerk 

19.30 uur      
     

Voorganger Ds. M. Hazeleger Mw. N. Verburg,       
Den Haag 

Geen dienst 

Ambtsdrager Maja Burger   

Organist Henk Vahrmeijer Niels de Klerk  

Lector Jos Kemmers   

Kinderkring Groep 1-8   

Inzameling 1e Diaconie 

algemeen, 2e kerk 
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Collectedoelen 
De 1e collecte is voor de Voedselbank Westland. Iedere week wordt in onze kerk 
gratis voedsel gegeven aan ongeveer 150 gezinnen die van heel weinig geld  

moeten rondkomen. Daarvoor verzamelt de Voedselbank  
Levensmiddelen in die anders Misschien weggegooid worden  
en worden er inzamelingsacties gehouden bij winkels, door  
scholen etc. De 2e collecte is voor de jeugd. U kunt uw gaven  
doneren op: 1e collecte: NL37RABO0135357845 o.v.v.  
Voedselbank Westland; 2e collecte: NL72RABO0343678780  
o.v.v. de jeugd. 

  
Meditatie op maandag 4 januari 
Ben je op zoek naar stilte, rust en bezinning? Kom dan a.s. maandagmorgen naar 
de Chillroom. Mediteren kan je helpen om tot rust te komen en te zien wat voor 
jou werkelijk van waarde is. Stilte, (bijbel)teksten, rituelen en muziek kunnen 

daarbij helpen. Inloop vanaf 09.15 uur en we beginnen om 09.30 uur. De  
meditatie duurt ongeveer een uur. Na afloop praten we na onder het genot van 

een kopje thee of koffie.                  Jan van Duijvenboden, telefoon 06-12418317 
 
Van Dream School tot Pauluskerk  
Op woensdagavond 14 januari komt Eric van ’t Zelfde in de Oude Kerk. Eric is het 
gezicht van het Tv-programma Dream School. Hierin probeert hij jongeren die zijn 
vastgelopen in de maatschappij weer perspectief te geven. In 2024 besloot hij in 

de opvang van daklozen te gaan werken bij de Rotterdamse Pauluskerk; ook dat 
gaat ‘Tegen de stroom in’.  Kaartjes zijn € 5 en te koop via  https://www.ticket-
kantoor.nl/shop/EricvantZelfde. Jongeren onder de 25 jaar kunnen een gratis 
kaartje krijgen door te appen naar 06–81542481.                                Leo vd Wel 

 
Belijdeniscatechese 

Vanaf januari is er de kans om je wat meer te verdiepen in de vraag: Wat geloven 
we nou eigenlijk? We noemen het belijdeniscatechese, maar je bent ook welkom 
als je gewoon geïnteresseerd bent in deze vraag. En dat mag dus ook als je al 
eens belijdenis gedaan hebt. Leeftijd doet er niet toe – iedereen is welkom. Mail 
me even als je meer wilt weten, hazeleger@pkn-naaldwijk.nl. 
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Magda las het volgende gebed en ze geeft dit graag aan u mee aan het begin van 
het nieuwe jaar: 
 

Wij zijn van U, eeuwige God, 
en onze tijd behoort U toe. 
Mensen komen en mensen gaan, 
de tijd slaat wonden en heelt ze weer, 
lief en leed gaan hand in hand. 
Maar Gij, blijft dezelfde, 
uw jaren kennen geen einde, 

want Gij zijt de levende God. 
Wij danken U voor alles wat ons 
in het afgelopen jaar is gegeven 
en wij vragen U: 
Laat ons met vertrouwen 

het nieuwe jaar tegemoet zien. 
Stel ons open voor 

alles wat komen gaat. 
Vervul onze dagen 
met vreugde en voorspoed, 
en vergeet ons niet. 
Onze namen staan toch geschreven 
in de palm van uw hand? 

Uw goedheid prijzen wij, 
vandaag en alle dagen die komen 
tot in eeuwigheid. 
(uit: Ingebed, de mooiste gebeden uit de traditie, Brepols, 1988) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Wij zijn een Groene kerk. Bij het maken van de afdrukken van Bijeen wordt gebruik gemaakt van   
Paperwise papier. Dit papier is gemaakt van landbouwafval. 



ORDE VAN DIENST  

4 januari 2026 – Ontmoetingskerk 
Thema: Verwondering 

 

OM TE BEGINNEN 

Aanvangslied:  513: 1 en 2 
Bemoediging, groet  

voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer 
allen: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
voorganger: Genade zij u en vrede van God onze Vader  

en van Jezus Christus de Heer. 
allen: AMEN 

 

Zingen:  934 
Gebed om ontferming 
Zingen:  930 
Kindermoment 

RONDOM HET WOORD 

Gebed  

Zingen:  685: 1, 2 en 3 
Lezing:  Psalm 104: 1-15 
Zingen:  719 
Lezing:  Psalm 104: 16-30 
Zingen:  527 

Lezing:  Psalm 104: 31-35 

Verkondiging  
Muziek 

ALS ANTWOORD 

Gebeden:  Dank- en voorbeden, stil gebed en  
  Onze Vader lied 1006 
Collecte 

ZENDING EN ZEGEN 

Slotlied:  513: 3 en 4 

Zegen    
 

 
 
 

 


