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Kerkdiensten op 15 februari 2026 -6° zondag na Epifanie

huis CARMA/ 2e Kerk

Ontmoetingskerk Oude kerk Oude Kerk
10:00 uur 10:00 uur 19:00 uur
Voorganger Ds. I. v/d Meulen Ds. J. Mutsaerts Ves.pe_r, Goldberg-
Houten Den Haag variaties ].S. Bach
Ambtsdrager |Henk Geldof
Organist Henk Vahrmeijer Niels de Klerk |Niels de Klerk
Lector Miep Buitelaar
Kinderkring |Groepen 1-8
Leiding Rob en Lousia
Inzameling le Vrienden van Inloop-

Kinderoppas

Dave van Koppen

Chillroom

Cora Bakker

Parallel

Basics

Deze zondag gedenken wij : Willem Frederik Brouwer, overleden 17-02-2025
Jacob Louter, overleden 17-02-2025

Omdat we omzien naar elkaar gaan de bloemen deze zondag naar:
Ineke van den Bos-van den Berg, En Lettie van den Berg,

Huwelijksjubileum
Op 18 februari 2026 zijn Cor en Coby de Hoog-van Soest, 55 jaar getrouwd. Wij
feliciteren hen van harte met dit jubileum en wensen Coby en Cor een feestelijke
dag toe en Gods Zegen voor de komende jaren.

Agenda:
18 februari 10:00 uur Ontmoetingskerk; Chillroom, Onder koffietijd
19 februari 19.30 uur Ontmoetingskerk; Chillroom, Meditatie
Kerkdienst op 18 februari 2026 - aswoensdag
Adrianuskerk 19:30 uur Oude kerk
Voorganger Pastoor J. Steenvoorden met Ds. M. Hazeleger Geen dienst

Berichten van max. 75 woorden donderdag voor 21 uur per e-mail naar bijeen@pkn-naaldwijk.nl.
Bijeen op donderdag per e-mail ontvangen? Wordt abonnee via www.pkn-naaldwijk.nl menu Contact




Kerkdiensten op 22 februari 2026 - 1© zondag van de 40 dagentijd

Ontmoetingskerk Oude kerk Oude kerk
10:00 uur Avondmaal | 10:00 uur Avondmaal | 19:00 uur
VVoorganger |Ds. M. Hazeleger Ds N. Smit(Oegstgeest) |Geen dienst
Ambtsdrager |Astrid van Nobelen
Organist Bram Meijboom Niels de Klerk
Lector Katinka Rolvink
Kinderkring |Groepen 1-8
Leiding Manon en Linda
Inzameling |1° Streekverband De
Tien 2¢ Kerk
Kinderoppas |Willemien
Chillroom Pieter van Staalduinen

Wij leven mee:

Afwezig In de periode van 15 t/m 25 februari is ds. Magda Hazeleger alleen rond
de kerkelijke vieringen bereikbaar. Voor pastorale (en andere) vragen kun je terecht
bij de pastorale hulplijn

Collectedoelen zondag 15 februari De collecte van de
diaconie is bestemd voor de Vrienden van Inloophuis Carma
aan de Dijkweg in Naaldwijk. Dat is een fijne, huiselijke plek
voor iedereen die te maken heeft met de ziekte kanker. Bij
Carma vind je een luisterend oor, ontspannende en
creatieve activiteiten, een ondersteuningsconsulent en
contact met mensen die weten wat deze ziekte met je doet.
De 2e collecte is voor de kerk. U kunt uw gaven geven op:1le collecte:
NL37RAB00135357845 o.v.v. Inloophuis Carma 2e collecte: NL72RAB0O0343678780
o.v.v. de kerk.

Deze zondag is er weer BASICS voor de kinderen uit groep 7 en 8.

Het is de zondag voor de 40-dagentijd. Wat is dat eigenlijk en wat is een

kerkelijke kalender? We hebben een leuk programma waar de kinderen ook zelf aan
de slag gaan. Wij hebben er zin in en hopen alle kinderen zondag weer te zien om
10.00 uur in de Chillroom van de Ontmoetingskerk!

Groetjes, Mariétte en Cora

Veertigdagenkalender

Zondag kunt u een veertigdagenkalender kopen voor 1,50 euro per stuk na
de kerkdienst bij de Avondmaalstafel. Graag gepast geld meenemen of u
kunt met een QR code betalen. Wijkcodrdinatoren Oost en West

Zondagochtend 1 maart: bijzondere dienst

Weer eens een bijzondere morgendienst en wel om 10.00 uur in de
Ontmoetingskerk. Voorganger is ds. Carel van der Meij. De muziek wordt
verzorgd door Gospel Unlimited uit Hardinxveld-Giessendam). De dirigent is



een oude bekende: Marcel van der Poel. Hij begeleidt niet alleen de koorzang
én de samenzang, hij zingt ook solo. Het thema is: Zoek het hogerop (maar
ga er wel mee naar beneden!) Dit gaat over geloofsgroei in het dagelijks leven.

Vesper 15 februari: even op adem komen

Dit jaar vinden er op zondagavond regelmatig vespers in de Oude Kerk plaats. Op
zondagavond 15 februari om 19.00 uur staat de volgende op het programma. In
een vesper kom je samen om de nacht in te gaan en je voor te bereiden op de
week die komt. Een uurtje halthouden. Samen luisteren naar woorden en muziek;
op klavecimbel zullen enkele Goldbergvariaties van Johann Sebastian Bach te horen
zijn. Maar ook mijmeren, zingen of alleen maar stil zijn. Waar kan dat beter dan in
een kerkgebouw waar zeshonderd jaar geleden dagelijks vespers plaatsvonden?

Films in de 40-dagen tijd

Op donderdagavond 26 februari wordt in de Ontmoetingskerk de film ‘Trois
couleurs: Bleu’ vertoond. Het gaat over een vrouw die haar man en dochter bij een
auto-ongeluk heeft verloren. Cinemagazine zegt in haar recensie over deze film:
“Een prachtige puzzel, een fraaie soundtrack, een sterke cast en alles met geduld,
vakmanschap en liefde in beeld gebracht. Een meesterwerkje.” We starten om
19.30 uur met een korte toelichting van Magda Hazeleger. Toegang gratis; wel
vrijwillige bijdrage mogelijk.

Welkom bij de meditatiegroep op 19 februari Bij het woord mediteren denk je
misschien aan Oosterse praktijken, zoals bijvoorbeeld Zen meditatie. In het
christelijk geloof kent meditatie echter ook een lange weg, van wel meer dan 1500
jaar! Dus mediteren is zeker geen vreemde eend in de bijt in het christelijk geloof.
Mediteren doe je in stilte; die stilte is geen leegte, maar biedt je ruimte. Ruimte om
te ervaren hoe je je relatie met het geloof, met God/Jezus beleeft. Een mooie
verdieping van je geloof voor alle dag. Wees welkom! Inloop vanaf19.15u in de
Chillroom, start om 19.30u. Rond 20.15u sluiten we af met een bakkie koffie/thee.

Wees welkom bij Onder Koffietijd! Aanstaande woensdag, 18 februari, komen
we weer bij elkaar met Onder Koffietijd. Dat is een weekje eerder dan in de agenda
van de kerk staat. Wij zijn een gespreksgroep waar onderlinge verbondenheid,
maar ook gezelligheid centraal staat, voor mannen én vrouwen in allerlei leeftijd.
Wees van harte welkom! Vanaf 10u inloop met koffie/thee in de Chillroom; we
starten om 10.15u ons gesprek en sluiten tegen 12.00u af.

Wij zijn een Groene kerk. Bij het maken van de afdrukken van Bijeen wordt gebruik gemaakt van
Paperwise papier. Dit papier is gemaakt van landbouwafval.



Orde van dienst voor de zondagmorgen in de Ontmoetingskerk

OM TE BEGINNEN

Aan het eind van het voorspel van het aanvangslied gaat de gemeente staan
Lied 283: 1, 2, 3 (In de veelheid van geluiden)

Een moment van stilte

Openingsgebed

Lied 283: 4, 5 (Laat uw dauw van vrede dalen)
(de gemeente gaat zitten)

Kindermoment.

Gebed om ontferming

Psalm 65: 1

RONDOM HET WOORD

Schriftlezing: Psalm 131 en Matthels 14: 22-23
Lied: Psalm 62: 4 en 5 (Wees stil, mijn ziel, tot God uw Heer)
Verkondiging

Lied 895 (NL: Wij gaan de nacht door, 3x)

ALS ANTWOORD

Gebeden:

- dankzegging

- stil gebed

- Onze Vader

Inzameling:

De kinderen komen terug uit de kinderkring en de kleinsten kunnen worden
gehaald uit de créche.

Slotlied (de gemeente gaat staan): Lied 793: 1 en 3 (Bron van liefde, licht en
leven)

ZENDING EN ZEGEN
Zegen, beantwoord met gezongen Amen
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Wij zijn een Groene kerk. Bij het maken van de afdrukken van Bijeen wordt gebruik gemaakt van
Paperwise papier. Dit papier is gemaakt van landbouwafval. GROENE



