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Kerkdiensten op 22 februari 2026 – 1e zondag van de 40-dagentijd 

 
Ontmoetingskerk 

10:00 uur 
Avondmaal 

Oude kerk 
10:00 uur 

Avondmaal 

Oude Kerk 
19:00 uur 

Voorganger Ds. M. Hazeleger Ds. Niek Smit (Oegstgeest) Geen dienst 
Ambtsdrager Astrid van Nobelen   
Organist Bram Meijboom Niels de Klerk  
Lector Katinka Rolvink   
Kinderkring 
Leiding 

Groepen 1 – 8 
Manon en Linda   

Inzameling 1e Streekverband De Tien 
2e Kerk   

Kinderoppas Willemien   
Chillroom Pieter van Staalduinen   
Woerdblok Anton van Dalen   

 
Weekagenda: 
Woe 25-2  10:00 uur   Ontmoetingskerk   Onder Koffietijd 
Do   26-2  19:30 uur   Ontmoetingskerk   Film: Trois couleurs, Bleu 
 

 

Kerkdiensten op 1 maart 2026 – 2e zondag van de 40-dagentijd 

 
Ontmoetingskerk 

10:00 uur 
Comm. Bijzondere Diensten 

Oude kerk 
10:00 uur 

Oude Kerk 
19:00 uur 

Voorganger Ds. C. v.d. Meij (Voorschoten) Ds.J. Douwes (Leiden) Geen dienst 
Ambtsdrager Willem Nowee   
Piano Marcel v.d. Poel Niels de Klerk  
Koor Gospel Unlimited   
Kinderkring 
Leiding 

Groepen 1 – 8 
Wilbert en Marjolein   

Inzameling 1e Lilianefonds 2e Jeugd   
Kinderoppas Monique v.d. Bos   
Chillroom Tandem   
 



 

 

Huwelijksjubileum 
Op 20 februari 2026 zijn Johan en Teunie Bunschoten - van den Dikkenberg 50 
jaar getrouwd. Wij feliciteren hen van harte met dit jubileum en wensen Johan en 
Teunie een feestelijke dag toe en Gods Zegen voor de komende jaren. 
 
Berichten 
Eerste zondag van de veertigdagentijd, uitleg bij de liturgische schikking 
Tekst: Matteüs 4: 1-11. Vers 1: Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd 
naar de woestijn. De rode draad in de schikkingen voor de veertigdagentijd is 'de 
Geest waaiert breed uit'. De waaier suggereert beweging die we misschien niet  
altijd ervaren. In sommige culturen (Japans) is de waaier bedoeld om te commu-
niceren. Een symbolische betekenis van de waaier is geluk en voorspoed (China). 
De waaier staat voor beweging en communicatie op weg naar een andere toe-
komst, een nieuw begin. De grote vaas is gevuld met zand als symbool voor de 
woestijn. In de kleine vaas staan blauwe bloemen, de kleur van vrede. De oude 
grassen van die in de waaier zijn gestoken staan voor negatieve krachten die  
willen doordringen. 
 
Collectedoelen zondag 
De diaconie collecteert namens De Tien voor de Stichting MaSe die zich inzet voor 
kinderen die in armoede leven in Oeganda. Er wordt gezorgd voor 
kleding, voedsel, verzorgingsmiddelen, schoolgeld en schoolspullen. 
De ouderen in de gemeenschap krijgen steun d.m.v. samenkom-
sten en voedselpakketten. De 2e collecte is voor de kerk. U kunt uw 
gaven geven op: 1e collecte: NL37RABO0135357845 o.v.v. De Tien 
Stichting MaSe. 2e collecte: NL72RABO0343678780 o.v.v. de kerk. 
 
Vastenactie t.b.v. Voedselbank Westland 
Vanaf woensdag 18 februari (Aswoensdag) t/m zondag 29 maart (Palmpasen) 
houdt de Diaconie de traditionele Vastenactie t.b.v. de Voedselbank Westland. Het 
gaat om conserven in blik en potjes, rijst, pasta's, pastasauzen, broodbeleg als 
jam, hagelslag en pindakaas, muesli, cornflakes, beschuit, ontbijtkoek, 
zonnebloem/olijfolie, thee, houdbare melk en om verzorgingsproducten als 
tandpasta, shampoo, handzeep en schoonmaakmaterialen. Koffie is niet nodig en 
alcoholhoudende dranken zijn niet welkom. Het inleveren van de goederen kan 
alleen op zondag 29 maart. Dan neemt de Diaconie uw gaven graag in ontvangst. 
Podcast in de kerk-app en 40-dagenkalender op de site 
De veertigdagentijd is afgelopen woensdag van start gegaan. Op de kerk-app is de 
‘40 dagen hier en nu’ podcast opgenomen, voor iedereen die de kerk-app 
geïnstalleerd heeft. Dit jaar is het thema: De weg van hoop. We zijn onderweg 
naar Pasen én onderweg in het leven. Op die reis leren we dat hoop 
niet alleen gaat over wat komt, maar over vertrouwen in het hier en 
nu. Onderweg ervaren we stilte, verandering, beproeving en vooral: 
hoop. Ga je mee op weg?  Vanaf Aswoensdag ontvang je dagelijks 
een korte, inspirerende podcast die je even stil doet staan bij het 
weekthema, middenin in jouw hier nu. Je hoort een praktische 
reflectie op een Bijbeltekst, soms met een verdiepingsvraag, een 
bijpassend lied of een kort gebed. Wil je graag de podcast luisteren, maar je bent 



 

 

geen lid van de kerk-app? Scan dan de QR-code, download de app en meld je aan. 
Wil je je afmelden voor de dagelijkse podcast dan kan dat door op het 40dagentijd 
icoon bovenin de app te klikken en daarna op verlaten. Lees je liever de 
veertigdagentijdkalender van Petrus met als thema Kijk! Door Jezus’ 
ogen. Dan kan dat ook via onze kerksite www.pkn-naaldwijk.nl  Een goede 40-
dagentijd gewenst!                                                                    Gerdien Dekker 
 
Jan Offringa: ‘Frank en vrij geloven’ 
In zijn boek ‘Frank en vrij geloven’ verkent Jan Offringa de belangrijke geloofs-
thema’s voor nu en de toekomst. Daarover spreekt hij op dinsdag 24 februari in 
De Kiem, aanvang 20.00 uur. Onder meer met de vraag op welke manier Jezus 
belangrijk blijft voor mijn levensoriëntatie. Offringa geeft ruim aandacht aan 
existentiële thema’s als vergeving, geloofstwijfel en leven na de dood. In heldere 
taal spreekt Offringa zowel theologen als ‘gewone’ kerkmensen aan. Hij laat zich 
kennen als een liberaal theoloog met een franke en vrije manier van geloven. 
                                                                                                    Leo v.d. Wel 
Meesterwerkje op donderdag 26 februari   
Op donderdagavond 26 februari wordt in de Ontmoetingskerk de film ‘Trois 
couleurs: Bleu’ vertoond. Het gaat over een vrouw die haar man en dochter bij 
een auto-ongeluk heeft verloren. Cinemagazine zegt in haar recensie over deze 
film: “Een prachtige puzzel, een fraaie soundtrack, een sterke cast en alles met 
geduld, vakmanschap en liefde in beeld gebracht. Een meesterwerkje.” We starten 
om 19.30 uur met een korte toelichting van Magda Hazeleger. Toegang gratis; wel 
vrijwillige bijdrage mogelijk.                                                            Leo v.d. Wel 
 
Zondagochtend 1 maart: bijzondere dienst 
Weer eens een bijzondere morgendienst en wel om 10.00 uur in de Ontmoetings-
kerk. Voorganger is ds. Carel van der Meij. De muziek wordt verzorgd door Gospel 
Unlimited uit Hardinxveld-Giessendam. De dirigent is een oude bekende: Marcel 
van der Poel. Hij begeleidt niet alleen de koorzang én de samenzang, hij zingt ook 
solo. Het thema is: "Zoek het hogerop (… maar ga er wel mee naar beneden!)". 
Dit gaat over geloofsgroei in het dagelijks leven.                         Mariëlle v.d. Wel 
 
Actie Kerkbalans 2026 
De actie Kerkbalans is inmiddels afgerond. Veel dank aan de kerkbalans bezorgers 
die alle honderden brieven hebben rondgebracht en, voor zover niet ingeleverd, 
deze weer bij de kerkleden opgehaald hebben. Daarnaast zijn meer dan 300 mails 
verstuurd, echter zijn er nogal wat kerkleden die daar nog niet op gereageerd 
hebben. Zij hebben dinsdag 17 februari een herinneringsmail gehad. Heeft u 
eerder aangegeven per mail te willen toezeggen en dat nog niet gedaan? Kijk dan 
svp even goed in uw mail/spam box voor de kerkbalans mail van 17 februari. 
Alvast hartelijk dank,                           Peter de Jong - Administrateur Kerkbalans 
Gezondheid!  
Gezondheid en Welzijn is een van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de 
Verenigde Naties. De werkgroep Groene kerk wil dit in de 40-dagen tijd speciale 
aandacht geven. Deze week: gezond eten. Uitdaging: minimaal een week, maar 
liefst de hele 40 dagentijd geen koekjes of snoep. 



 

Wij zijn een Groene kerk. Bij het maken van de afdrukken van Bijeen wordt gebruik gemaakt 
van Paperwise papier. Dit papier is gemaakt van landbouwafval. 

ORDE VAN DIENST VOOR DE ZONDAGMORGEN 
Ontmoetingskerk 22-2-2026 

 
OM TE BEGINNEN 

 
Aanvangslied: psalm 51: 3 nieuwe psalmberijming 
Een moment van stilte 
Bemoediging en groet   
  voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer 
  allen:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
  voorganger: die trouw blijft tot in eeuwigheid 
  allen:  EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON. 
  voorganger: Genade zij u en vrede van God onze Vader  

en van Jezus Christus de Heer 
  allen:  AMEN 
 
Drempelgebed 
Klein gloria 
Gemeente gaat zitten 
Welkom   
Project: Kindermoment en kinderlied: Hij kwam bij ons heel gewoon 
Gebed om ontferming door het zingen van lied 997 
 

RONDOM HET WOORD 
 
Gebed 
Schriftlezing(en) (uit de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) 21  
Lezing, Genesis 2: 15  3-9 
Lied 848: 1, 3 
Lezing, Matteus 4: 1-11 
HLLvO Lied 15 ‘de Geest heeft hem er toe gebracht’ 
 
Verkondiging  
Lied 381: 3, 4 
Voorbede stil gebed onze vader 
 
Inzameling  
 
Viering Maaltijd van de Heer 
Vredegroet, tafelgebed met daarin 985: 3  
Gemeenschap brood & wijn – als de ambtsdragers aan het einde vieren, zingt de 
gemeente 103e tot de ambtsdragers klaar zijn.  
Slotlied (de gemeente gaat staan) 536  
 

ZENDING EN ZEGEN 
 
Zegen, beantwoord met gezongen Amen 


