
Week 4  
Onderscheid leren maken; het 

dagelijkse ‘levensgebed’  

Meditatie 
Tekst voor deze week: Markus 11: 15-18  

15Ze kwamen in Jeruzalem. Hij ging de tempel 

binnen en begon iedereen die daar iets kocht 

of verkocht weg te jagen; Hij gooide de tafels 

van de geldwisselaars en de stoelen van de 

duivenverkopers omver, 16en Hij liet niet toe 

dat iemand voorwerpen over het tempelplein 

droeg. 17Hij hield de omstanders voor: ‘Staat er 

niet geschreven: “Mijn huis moet voor alle 

volken een huis van gebed zijn”? Maar jullie 

hebben er een rovershol van gemaakt!’ 18De 

hogepriesters en de schriftgeleerden hoorden 

wat er gebeurd was en zochten naar een 

mogelijkheid om Hem uit de weg te ruimen; ze 

waren bang voor Hem, omdat het hele volk diep onder de indruk was van zijn onderricht. 

Om in je meditatie over na te denken.  
We volgen deze cursus de Ignatiaanse methode om een tekst te lezen, en om te bidden of om over na 

te denken. Zie daarvoor de tekst uit week 1. Voor deze week kun je bijvoorbeeld als vragen 

meenemen: 

Hoe heeft Jezus de tafels in jouw leven ondersteboven gegooid? Hoe voelde dat? Komt daar een 

gevoel van opluchting bij kijken? Boosheid? Ben je wel eens bang voor Jezus, voor God, voor hoe Hij 

de dingen doorziet?  

 

Citaten uit God of surprises  
Als God door Jezus zegt: 'Bekeert u en gelooft het Goede Nieuws', dan is dat een uitnodiging, geen 

bedreiging. Het is alsof God tegen ons zegt: "Kom en zie wat ik je wil geven en je zult merken dat dat 

je stoutste dromen en fantasieën te boven gaat. (p. 108)  

Over twijfel, onzekerheid en schijnbaar gebrek aan geloof: Er zijn verschillende lagen van bewustzijn 

in ons. Op onze reis naar God ontdekken we voortdurend gebieden van ongeloof in ons, op 

voorwaarde dat we durven te kijken. Deze ontdekkingen zijn tekenen van vooruitgang, niet van 

mislukking. (blz. 109)  



Over bekering: Geloven als christen is niet in de eerste plaats instemmen met stellingen van de 

christelijke geloofsbelijdenis: geloven is in de eerste plaats ons hele wezen aan God toevertrouwen... 

Bekering betekent een verandering van kijken... Berouw hebben en het Goede Nieuws geloven, is ons 

afkeren van de afgoderij van onszelf en God de ruimte geven om God laten zijn in ons, de God van 

mededogen, die zo houdt van alles wat hij heeft geschapen dat Hij zijn leven voor ons gaf. hij... Gaf 

zijn leven voor ons. Een van de tekenen van oprecht berouw is de geest van mededogen voor de hele 

schepping. (blz. 70)  

Over zonde: Een van de tekenen dat we een gevoel van zonde en berouw hebben verloren, is dat we 

selectief worden in onze moraal, het individuele benadrukken en onze gezamenlijke 

verantwoordelijkheid voor de zonde van de wereld negeren. (blz. 113)  

Over zinloosheid: God alleen is je rots... Erken die waarheid en je zult je werkelijke waarde leren 

kennen, want je bent kostbaar in Gods ogen en God houdt van je. God roept je om Gods leven te 

delen." (blz. 117)  

Jezus vat zijn onderricht samen in de eerste van zijn zaligsprekingen: "Zalig (dat betekent: gelukkig)  

ben je als je arm bent: want van jou is het Koninkrijk der hemelen. Zalig (gelukkig) ben je als je je 

eigen leegte kent en je overgeeft aan de genade van God. (blz. 119) 

 


