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Woensdag 19 maart: Theoloog Alex van
Heusden over ‘De oorlog afleren?

Woensdag 26 maart: rabbijn Lody van de
Kamp over de situatie in Israël

Er wordt in Nederland veel gesproken over
vluchtelingen, maar wanneer ontmoeten wij
zelf een vluchteling? Op deze avond krijgt u
hiervoor de gelegenheid. We horen hun
persoonlijke verhalen: waarom vluchtten ze,
wat maakten ze mee, hoe werden ze
ontvangen en hoe gaat het nu met hen?
Daarnaast zal ook de situatie van
vluchtelingen in het Westland aan de orde
komen. 

In onze samenleving zien we hoezeer
opvattingen en meningen over vluchtelingen
(en asielzoekers) verschillen. En die
verschillen leven ook binnen onze kerken.
Deze avond gaan we met elkaar in gesprek en
horen van elkaar de zorgen en de
mogelijkheden. We hopen op een
genuanceerd, open gesprek. 

Oude Kerk Naaldwijk, aanvang 19.30 uur

Dr. Alex van Heusden studeerde theologie en filosofie. Hij
werkte jarenlang samen met Huub Oosterhuis. Als gastspreker
zegt hij over het thema van deze avond: “Deze tijd baart ons
zorgen, soms ook angst. De oorlogen, het klimaatvraagstuk, de
vele vluchtelingen, alles wat er bestuurlijk misgaat; er is zoveel
dat ons verontrust. We zouden ons moeten voorbereiden op
een mogelijke oorlog, ook in dit land. En intussen: vrede, hoe
maken wij vrede? Kunnen wij, mensen op aarde, de oorlog
afleren? We gaan te rade bij de bijbel en bij enkele fragmenten
uit het werk van Erasmus.”

Oude Kerk Naaldwijk, aanvang 20.00 uur

Maandag 31 maart: Oorlog en Vrede in
de schilderkunst  

Het jaarthema ´Oorlog en Vrede´ beleven we op deze avond van
Bijbelen op een heel andere manier, namelijk met hulp van de
schilderkunst. Ds. Neeltje Reijnders laat ons een schilderij zien
van William Holman Hunt (1827 – 1940). Met elkaar bespreken
we onder andere vragen als: hoe staat het met de
verdraagzaamheid ten aanzien van het christendom? En ten
aanzien van andere godsdiensten? Het 19e eeuwse schilderij
van Holman Hunt is net lang genoeg geleden om als spiegel te
dienen voor ons gesprek. 

Ontmoetingskerk, aanvang 20.00 uur

Deze avond is de joodse rabbijn Lody van de Kamp te gast. Hij
woont sinds 1981 in Nederland, waar hij rabbijn was bij diverse
orthodox joodse gemeenten. Daarnaast heeft hij een aantal
romans geschreven waarin de Holocaust centraal staat. Zijn
vader bracht twee jaar door in het concentratiekamp Auschwitz
en zijn moeder overleefde de oorlog als onderduikster. Verder
was Van de Kamp lange tijd actief als gemeenteraadslid voor
het CDA in Amsterdam. Inmiddels zet hij zich al vele jaren in om
de dialoog tussen diverse groepen in de samenleving te
bevorderen en hiermee verbondenheid te stimuleren. Hij staat
bekend om zijn genuanceerde mening over de situatie in Israël.
Daar zal het deze avond onder meer over gaan. 

Ontmoetingskerk, aanvang 20.00 uurDinsdag 4 maart 2025: De verhalen van
vluchtelingen

De avonden die we dit seizoen organiseren,
staan in het teken van het thema “Oorlog en
Vrede”. 
Ook dit voorjaar proberen we ons jaarthema uit
verschillende invalshoeken te belichten.
Zo komt rabbijn Lody van de Kamp op woensdag
26 maart naar Naaldwijk om het thema vanuit
joods perspectief te benaderen. De andere data
waarop wij de komende maanden een avond
organiseren, staan in deze nieuwsbrief vermeld
met daarbij een korte toelichting. 
Goed om te vermelden: alle avonden zijn gratis
en los van elkaar toegankelijk.
Noteer ze in uw agenda en dan zien wij u graag
op (één van) de hieronder genoemde avonden! 

Paula Bossenbroek, Neeltje Reijnders en Joop
van Rossem (namens Oude Kerk)
Magda Hazeleger, Cees van der Lugt en Leo van
der Wel (namens Ontmoetingkerk)

Ontmoetingskerk en
Oude Kerk Naaldwijk

https://nl.wikipedia.org/wiki/Roman_(literatuur)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Holocaust
https://nl.wikipedia.org/wiki/Auschwitz_(concentratiekamp)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Onderduiken_(Tweede_Wereldoorlog)


Dinsdag 8 april: Käthe Kollwitz +
tentoonstelling WO I

Op 8 april staat ds. Neeltje Reijnders stil bij het
werk van Käthe Kollwitz. Zij was een Duitse
grafisch kunstenares en beeldhouwster (1867 –
1945). Na haar huwelijk vestigde zij zich met haar
man, de arts Karl Kollwitz, in een arbeidersbuurt
te Berlijn. Daar had Karl zijn medische praktijk en
verzorgde hij arme mensen. Gegrepen door de
sociale noden  maakte Käthe deze tot onderwerp
van haar prenten. Tijdens de Eerste Wereldoorlog,
in 1914, stierf haar zoon. Vanaf die tijd begon zij
met beeldhouwen en beeldde zij vooral de
oorlogsellende uit.  
Van 5 tot en met 13 april is er een tentoonstelling
met attributen uit de WO I; hierbij komt ook het
dagelijks leven van soldaten aan bod.  

Oude Kerk, aanvang 20.00 uur

Maandag 14 april: Symbolische
bloemschikking voor Pasen

Ook dit jaar is Marja Grootenboer (van het Natuur
Atelier) bereid om mensen te helpen bij het
maken hiervan. Hierbij wordt de symboliek van de
materialen, hun kleur, hun vorm of de naam van
een bloem of plant ingezet. Opgeven is mogelijk
tot en met 9 april 2024 via bbv@pkn-naaldwijk.nl.
Het aantal plaatsen is beperkt. De kosten
bedragen € 20,00. 

Herberg in de Oude Kerk, aanvang 20.00 uur

Maandag 28 april: Leven in een
verdeelde wereld

“Denk niet dat ik gekomen ben om op aarde vrede te brengen. Ik
ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.” Deze
uitspraak van Jezus (in Mattheüs 10) roept de vraag op hoe we
recht doen aan Jezus’ radicale oproep in een tijd van polarisatie?
Ontdek hoe we als gemeente kunnen getuigen van waarheid,
gebrokenen kunnen helen, het alternatief van Gods Koninkrijk
kunnen leven en het kwade overwinnen door het goede. Een
inspirerende avond onder leiding van ds. Ruben den Hertog, 
vol uitdaging en hoop voor een wereld die verlangt naar vrede
en recht.

Ontmoetingskerk, aanvang 20.00 uur

Woensdag 7 mei: Aalmoezenier over
geestelijke verzorging bij  krijgsmacht

Deze avond vertelt Rene Heinrichs over zijn ervaringen bij
Defensie als aalmoezenier (rooms-katholieke geestelijk
verzorger). Rene studeerde pastorale theologie en zorgethiek en
heeft onder meer gewerkt op vliegbasis Woensdrecht. Over zijn
werk zegt hij: “oorlog en vrede zijn onderwerpen die bij het
mens-zijn horen; dat zagen we reeds bij Kaïn en Abel. Is het
onuitroeibaar? Religies die de vrede moeten dienen, zouden die
vrede toch moeten bewerkstelligen. Helaas, machthebbers
gebruiken vaker religie als steun voor hun oorlog. Zo ook
president Bush toen hij Irak binnenviel. In 2004 mocht ik mee
naar Irak tijdens een stabiliteits-missie. Maar wat viel er te
stabiliseren? Er had immers een volledige omverwerping van
het regime plaatsgevonden. Chaos ontstond en IS werd door
deze oorlog in het leven geroepen. En hoe is het nu?“

Oude Kerk, aanvang 20.00 uur

Vrijdag 6 juni: de film ‘The Longest
Day’ 

In het kader van het jaarthema ´Oorlog en Vrede´ kijken we op de
langste dag van het jaar naar de oorlogsfilm, ´The Longest Day´
uit 1962. De film gaat over de landing van de geallieerden in
Normandië en heeft veel bijzondere momenten. Daarnaast
bevat de film pakkende oneliners. Ds. Neeltje Reijnders zal
daarom een inleiding verzorgen. Tijdens deze monumentale film
krijgt u iets te eten aangeboden.

Oude Kerk, aanvang 18.30 uur

Vrijdag 25 april: Voorstelling van
‘De poppenspeler van Warschau’

Valt er ooit iets te leren van een oorlog? Hoe blijf je
overeind als je er middenin zit? Het Trio Wilde Eend
speelt het verhaal van de joodse tiener Mika
Hernsteyn die tijdens de Tweede Wereldoorlog in
het getto van Warschau probeert te overleven. In
alle ellende weet Mika het verschil te maken. Want
met zijn poppenspel brengt hij mensen wat
vrolijkheid én biedt hij hoop. Dit grotendeels
waargebeurde verhaal krijgt nog meer kleur door
ontroerende joodse  muziek en sfeervolle
improvisaties. Kaarten à € 6,00 pp zijn verkrijgbaar
via het Ticketkantoor. 

De Kiem in ’s-Gravenzande, aanvang 20.00 uur.
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