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De avonden van komend jaar hebben als  thema:  

tegen de stroom in.  
Ds. Ruben den Hertog, die tot ons  verdriet in augustus dit jaar overleed, schreef hierover: “Het is 

makkelijk om te doen wat hoort, wat iedereen doet. Maar geloven gaat daar soms tegenin. Geloven 

is soms stilstaan waar anderen doorgaan. (...) Maar liever langzaam in de goede richting, dan hard 

mee met de verkeerde stroom.” 

Het thema wordt vanuit verschillende invalshoeken benaderd. Via onze vaste formules: Bijbelen, 

Leerhuis en een aantal films. Daarnaast hebben we verrassende sprekers gevonden, zoals Eric van ´t 

Zelfde (van de TV-serie Dreamschool) en oud-generaal Mart de Kruif.   

Alle avonden zijn los van elkaar toegankelijk en (op een enkele keer na) gratiste bezoeken. Noteer ze 

in uw agenda en dan zien wij u graag op één of meerdere avonden!  

Magda Hazeleger en Leo van der Wel (Ontmoetingskerk), Paula Bossenbroek en Joop van Rossem 

(Oude Kerk). 

 

 

 

Jona  

Op een aantal maandagavonden leggen we al enkele jaren een link tussen ons jaarthema en een 

Bijbelverhaal. Daarom noemen we deze avonden ‘Bijbelen’. Op maandagavond 20 oktober staat 

Magda Hazeleger stil bij Jona en het jaarthema ‘Tegen de stroom in’. Op de startzondag van de 

Ontmoetingskerk ging het ook al over hem. Nu gaat Magda verder in op zijn verhaal. Er is uiteraard 

gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan.  

Ontmoetingskerk, maandag 20 oktober, aanvang 20.00 uur. 

 

 

Marc Chagall, ‘schilder van Gods aanwezigheid in de wereld’  

John Batist komt met een lezing over leven en werk van Marc Chagall (1887-

1985). Chagall is wereldberoemd door zijn schilderkunst, zijn glas in 

loodramen en keramiek. Steeds speelt zijn Joods-Russische achtergrond een 

rol. Op de kunstacademie in St. Petersburg ondervond hij discriminatie. Hij 

verhuisde naar Parijs en raakte bevriend met moderne kunstenaars die hem 

inspireerden. Zijn werk beschouwde hij als religieus: “Ik ben een mysticus ... 

mijn werken is mijn bidden.”  

John Batist woont in Naaldwijk. Hij studeerde HBO-theologie en werkte als 

pastoraal werker buiten het Westland. Inmiddels is hij gepensioneerd en nog 

steeds actief in het pastoraat. 

Ontmoetingskerk, woensdag 22 oktober: aanvang 20.00 uur 

 



 

 

 

Alain Verheij over ‘De Zin van Ziekte’   

Enkele keren  per jaar is er een gezamenlijke (toerustings)avond met de Protestantse gemeenten van 

s‘-Gravenzande, De Lier en Monster. 

Wij allemaal krijgen met ziekte te maken. Het treft onszelf of mensen om ons 

heen. Hoe praten we erover? Hoe zoeken we naar genezing? Welke betekenis 

kennen we eraan toe – en is er überhaupt zin en betekenis te vinden in ziekte? 

Alain Verheij schreef hierover een boek (2024) met de ondertitel: ‘Op zoek naar 

wijze woorden in Bijbel en literatuur’. Het biedt verhelderende inzichten. Alain 

gaat hier nader op in. 

Hij studeerde Theologie en Bijbelstudies. Hij is schrijver, dominee, columnist  

(Trouw) en wekelijks te horen op radio 1 bij De Ochtend.  

Dorpskerk ’s Gravenzande, woensdag 19 november, aanvang 20.00 uur 

 

 

Met Advent tegen de stroom in  

De Adventsperiode is eigenlijk een oproep tot stilte, bezinning en hoop, terwijl de samenleving roept 

“nu genieten, kopen en vieren”. Tegen de stroom in zegt Advent: “oefen je in wachten op het licht dat 

in de wereld komt, bereid je voor, wees waakzaam.” In die zin ís Durven kiezen voor stilte, hoop en 

verwachting midden in een wereld die daar weinig ruimte voor laat. Op deze avond gan we samen 

met Magda Hazeleger op zoek naar manieren om deze periode zo goed mogelijk in te vullen.  

Ontmoetingskerk, maandag 8 december, aanvang 20.00 uur 

  

 

Eric van ´t Zelfde: Van Dreamschool tot Pauluskerk   

Eric van ’t Zelfde is één van de gezichten van het tv-programma Dreamschool. 

Samen met anderen probeert hij jongeren die zijn vastgelopen in de 

maatschappij (geen school, geen werk) weer perspectief te geven. Vanaf 11 

februari is Dreamschool weer te zien op NPO 3. Hij was succesvol 

schooldirecteur in Rotterdam, maar liep vast bij een soortgelijke functie in het 

noorden van het land. Op dit moment werkt hij bij de Pauluskerk van Rotterdam 

in de opvang van daklozen. Op woensdag 14 januari 2026 komt hij naar het 

Westland. We gaan met Eric in gesprek over zijn persoonlijke ervaringen en wat 

hij in zijn vele ontmoetingen met anderen ziet en hoort over het thema: ‘Tegen de stroom in’. De 

toegang bedraagt: € 5. 

Oude Kerk, woensdag 14 januari, aanvang 20.00 uur. 

 

 

DOS-dansavond t.b.v. Lilianefonds  

Vorig jaar was er in de Ontmoetingskerk een avond vol met dans en muziek door jonge muzikanten. De 

opbrengst hiervan kwam ten goede aan War Child. Door de vele enthousiaste reacties vraagt dit om 

vervolg. Die komt er en wel in de Oude Kerk. DOS heeft haar medewerking weer toegezegd en het 

goede doel – het Liliane Fonds dat kinderen steunt met een handicap in de armste delen van de wereld 

– is ook al bekend.  

Oude Kerk, donderdag 5 februari,  aanvang 20.00 uur. 

 

 

Filmavonden in februari en maart 

Vorig seizoen hebben wij twee films vertoond met een korte toelichting van één van 

onze predikanten. Daar bleek behoorlijke animo voor te zijn. Dit seizoen kunt u zelfs 

drie films zien – met ‘Trois couleurs’. Dit is een drieluik van de Poolse regisseur Krzysztof 

Kieślowski, bestaande uit Bleu, Blanc en Rouge. De films verwijzen naar de kleuren van 

de Franse vlag en zijn gebaseerd op de beginselen van de Franse Revolutie: vrijheid, 

gelijkheid en broederschap. Op dubbelzinnige en soms ironische wijze wordt een 

hedendaagse betekenis aan deze idealen gegeven. De films staan op zichzelf; u 

hoeft dus niet per se alle drie de films te bekijken. 

Ontmoetingskerk, 26 februari, 12 en 26 maart; aanvang 19.30 u. 

 



 

 

 

 

 

Leerhuis 

Het programma van BBV bevat altijd enkele ‘leerhuisavonden’. Deskundigen gaan in op theologisch 

en maatschappelijk relevan-te onderwerpen. Deze woensdagavonden bestaan uit een hoorcollege, 

gesprek met de inleid(st)er en een kort avondgebed. Ze vinden plaats in het koor van de Oude Kerk.  

 

 

At Polhuis  

Op woensdag 15 april is dr. At Polhuis te gast. Hij schreef ‘De letters en het 

Woord - Karl Barth over het politieke getuigenis van de kerk.’ Barth was 

indertijd invloedrijk. Hij sprak zich onophoudelijk uit over politieke kwesties, o.a. 

tegen  Hitler. Voor Barth was (christelijk) geloof vanzelf ook een politieke keuze. 

Hij benoemde de tegenstelling tussen God en mens (dialectiek). Wat 

betekent dat voor het spreken over God. Hoe dacht Barth over het vraagstuk 

van de oorlog en dan met name over de rol van God en de mens?  

Oude Kerk, woensdag 15 april, aanvang 20.00 uur 

 

 

Kees Bregman  

Dr. Kees Bregman spreekt op woensdag 27 mei. Hij is dominee en opleider 

voor de Stichting Contextueel Pastoraat in Nederland. Hij heeft ook een kleine 

praktijk als contextueel hulpverlener. ‘Levensbeschouwing en contextuele 

benadering’ zijn twee thema’s die hem bezig houden. Contextuele 

benadering gaat ervan uit dat je een mens niet moet zien als een op zichzelf 

staand individu. Maar als een persoon die deel uitmaakt van een groot 

netwerk van betekenisvolle relaties, gezin, familie en generaties. Een thema 

dat hulpverleners met een kerkelijke achtergrond ook zal interesseren. 

Oude Kerk, woensdag 27 mei, aanvang 20.00 uur 

 

 

Preek van de Leek door Mart de Kruif 

Mart de Kruif is oud-generaal. Hij voerde het bevel over missies in Bosnië en 

Afghanistan en is vaak te gast op TV en radio. Dan duidt hij oorlogen, 

momenteel die in Oekraïne en het Midden-Oosten. In deze Preek van de Leek 

geeft De Kruif zijn visie op de alarmerende situatie in de wereld en vertelt hij 

ons waar hij zelf zijn moed en hoop vandaan haalt. Gelooft hij nog steeds in 

vrede? De precieze datum waarop Mart de Kruif naar het Westland komt is 

nog niet bekend, wel de plaats waar hij zal spreken, namelijk de Oude Kerk. 

 


